
Aantekeningen dienst 5 maart Thompson 

Als man/vrouw goed en opbouwend over elkaar praten. Ik moest dit gewoon zeggen. Het is krachtig 

als we zo gaan leven. 

Kern: Genesis 8: 20-22 

Zolang de aarde bestaan zal er dag en nacht zaai en oogsttijd zijn. Ik wil dat je weet dat er voor de 

oogst komt, zaad nodig is. Voordat we oogst verwachten er is eerst zaad nodig. Veel christenen 

begrijpen de zaaitijd niet. Maar willen wel oogst. We hebben voorkeur voor oogst. Maar de wetten 

spreken over zaad. Als wij oogst verwachten zegt de heer. Met welk zaad heb je gezaaid? 

Over het Woord als zaad, kun je niet over discussiëren. Je accepteert het gezag of niet. Psalm 107:20 

god zond zijn woord=jezus. Om ons te genezen, te redden, bevrijden. Voordat God geneest, zal er 

eerst Zaad worden gezaaid, zijn Zoon. Hij heeft toegestaan dat dat Zaad moest sterven. Dat is nodig 

voordat het vrucht kan voortbrengen. Zo moest Jezus sterven voordat God de vader de oogst kon 

verwachten. Daarom zegt hij in genesis zo aan de aarde bestaat is er eerst zaad nodig voordat er 

oogst komt. God zag de ellende van de mensheid. Wat kan ik doen om mijn mensen te verlossen? Ik 

kan niet tegen mijn woord ingaan. Ik heb dus zaad nodig. Waar kan ik dat vinden? Mijn enige zoon. Zo 

alleen kan ik oogst verwachten. Alzo lief heeft God de wereld gehad. 

Pijnlijk om je enige zoon te laten sterven om andere mensen daarmee te helpen. Wij kunnen dit niet 

voorstellen. Hoe jezus geroepen heeft om zijn vader, waarom mij verlaten. Dit is het plan. Om 

mensen zoals jou te verlossen. Jezus neemt de pijn en plaats van de mensheid in zodat zij vrij kunnen 

worden. Dat is zo pijnlijk km dat voor te stellen. Nodig voordat er oogst zou komen. Satan dacht 

gewonnen te hebben. Voordat wij oogst kunnen verwachten, moeten wij eerst zelf sterven. Dat is 

pijnlijk. Je zult mensen teleurstellen. Je rug naar ze omkeren. Tijden van stilte. Je vlees moet sterven, 

om oogst te verwachten. Je kunt niet geven wat je niet hebt. Je kunt mensen alleen helpen op het 

niveau waar jij bent. Wil je oogst bij anderen zien, zelf ook moeten sterven. 

Ik zal getuigenis geven van mijn leven. Ik ben er nog niet. Tot het moment we Jezus ontmoeten, 

moeten we bewust zijn wie we zijn. We zijn nog niet gearriveerd. Onze wegen zijn als het goed is niet 

wereldse wegen. Wij hebben de gedachten van God. We doen zaken als God. Als je Mij ziet zie je de 

Vader. Zo wil God ons zien. Zien mensen in jou Jezus? Op je kantoor? En je werk? Gaan mensen 

vragen dan kun je zeggen kom en zie. Ons leven moet een getuigenis zijn. De manier waarop we ons 

presenteren en praten. Koninkrijkse zaken. Spreek met mensen alsof God spreekt met mensen. Wat 

jou raakt  kan de ander ook raken. Jouw vrede raakt de ander. Het leven van Jezus vloeit door jou 

heen naar ander. Joh4 zij die dorstig zijn, kom en drink water. Uit je buik zullen rivieren van levend 

water stromen. 

Laten we bewust zijn van wie wij zin. In Christus Jezus. Het is zo krachtig. Wij hebben het teken van 

Jezus. Het teken van het beest. God is blij met de geur van het offer. En hij zegt dat hij nooit de aarde 

zal verdoemen. Voor ons als we geestelijke oogst, financiële, huwelijkse oogst willen verwachten. Kijk 

dan naar je dagelijkse leven. Voordat je baas je betaalt, zaai je jouw tijd en talenten voor hem, niet 

jouw tijd maar zijn tijd geworden. Dat betaalt zich uit op je salarisstrook. Waarom verwacht je geld 

aan het einde van de maand? Omdat je gezaaid hebt. 

Als je een telefoon koopt, betaal je geld. Dan is het vreemd om ook je geld weer terug te willen. Het 

gezaaide zie je niet terug.  

Zaai tijd en oogsttijd zal nooit voorbijgaan. Als ik zaad zaai. Dan niet veel gebed nodig. We weten de 

regels/wet niet. We kunnen zeggen dat de Bijbel het wetboek is. Dat kan niet veranderen. Als we 



doen wat hij zegt, krijgen we resultaat. Het gaat erom dat we het doen! God is geen mens dat Hij 

liegen zal. 

Ik wil met jullie spreken over aspecten van oogsten 

- geestelijke oogst 

- materiele oogst 

- financiële oogst 

Hebben dezelfde regels. Eerst moet er gezaaid worden. (Niet vergeten het woord offer) 

Gelaten 6:7-10 geestelijke oogst: wat de mens zaait, zal de mens oogsten. In de geest zaaien dan 

vrede en eeuwig leven oogsten. Zaaien in het vlees dan dood oogsten. Hoe zaaien in de geest? 

Bijbellezen en bidden is zaaien in de geest, maar komt als tweede. Het eerste zaad moet dan al 

gezaaid zijn> Romeinen 12:1,2 namelijk je lichaam volledig aan God te wijden als een offer. God wil 

jou dan ons goed en geld. Je redding is vrij geen geld nodig. God wil jou. God weet dat als je een 

levend offer kunt zijn, dan heeft Hij alles wat Hij nodig heeft. Niet een arm of oog weglaten omdat je 

dat niet kunt missen. Nee helemaal offeren. Zoals in OT het hele dier helemaal moest worden 

geofferd. 

Wij, onze oude mens, moet helemaal branden. Gaat die niet weg dan heb je problemen. Blokkades in 

je leven. Heer ik verwacht oogst.  

Toen ik begon te wandelen met de Heer in mijn leven zei ik wil die man of God worden zoals een Elia. 

Ik begon te vasten. Geen eten en drinken. Deze manier meegekregen vanuit Afrika. Om het vlees te 

kruisigen. Je lichaam wil niet meer. Maar je geest wordt levend. Ik vaste voor 'God gebruik mij' na 

10dagen zei God 'wees een levend offer'. Dat is toch geen power? Ga naar romeinen 12. Ik las het 

zoals we het nu lezen. Thomson door de mercy of God wijdt uw lichamen als een levend offer. Wordt 

niet gelijkvormig aan de wereld. Vernieuw uw gezindheid. Lichamen is meervoud> al je zintuigen  

richten naar de perfecte wil van God. 

Begreep God me wel? Ik ging opnieuw vasten. En god gaf me hetzelfde Schriftgedeelte. Heb de Geest 

gevraagd wat dit betekent. 1kor15:36 dwaas wat u zaad wordt niet levend of het moet eerst 

gestorven zijn. Johannes 12:23-25 wie zijn leven liefheeft zal het verliezen. Wie zijn leven haat zal het 

behouden. Een tarwekorrel die niet dood gaat, blijft alleen. Maar met de dood veel vrucht dragen. 

Dus jij eerst. ALLES geven. Laat alles los. Jij eerst. Maar m’n kinderen, en ik ga al elke zondag naar de 

kerk... nee jou helemaal nodig. Je tijd, jij, jezelf, niet jouw leven meer, maar van God. Heb je je leven 

aan Hem gegeven, dan niet terugpakken. Anders zal er niets veranderen. Je krijgt de telefoon niet als 

je er geen geld voor geeft. 

Offer jezelf. Je kunt mensen niet discipelen als je zelf niets geleerd hebt. Wat jij hebt geproefd, zullen 

zij proeven. Uit je buik levend water stromen. Geestelijke oogst, zijn geen natuurlijke dingen. De geest 

weet wat er nu in je hart omgaat. De demonen kennen ook je level van Christianity. Alles wat je niet 

aan God geeft, geef je aan satan. Zal dingen zeggen: God is een liefdevol God, het valt wel mee, 

beetje God is ook goed. Maar wil je vruchtbaar zijn, offer jezelf. Jij eerst! Voordat je iemand anders 

aanspreekt op fouten, zorg dat je zelf eerst gereinigd ben. Voordat je in je familie inspraak wilt 

hebben, zorg dat je er eerst zelf mee afgerekend hebt. Anders een hypocriet in Gods ogen. God zegt 

als ik jou heb, dan kan ik je gebruiken. Als je gehoorzaam bent, kan ik je zegenen. Gehoorzaamheid! 

We kunnen rennen voor God, maar als God zegt, rustig zitten nu. Dan kan God pas zegenen. Ik wil jou, 

dan kan ik vanuit mezelf jou gebruiken en inzetten. Niet jouw initiatieven. 



Gerline Kooyman: Mijn zoon kan zo stijfkoppig zijn. Kon ook gewoon niet stilzitten. Veel confrontaties. 

God zei tegen mij: luisterde jij naar mij? Laat deze jongen gaan en geef eerst jouzelf, dan zorg Ik voor 

hem.  

Toen ik mezelf overgaf, huilde mijn vlees. God vroeg: wil je me werkelijk volgen? Ja, en de eerste 

plaats waar God me toezond was Duitsland. Toen naar Suriname. Waarom God, heb ik iets fout 

gedaan? En hoe moeten we daar rondkomen? Ik had me nog niet volledig gegeven. Die jaren in 

Suriname was elke dag een overgeven aan God. En mijn zoon werd rustig. 100% God vertrouwen in 

huwelijk, gezin, werk, financiën etc. Angst. God zei: vertrouw me! Geef jezelf aan Mij. En ik zal 

zorgdragen voor alles.  

Ik kreeg terug van m’n kinderen dat het lang was geleden dat ik had geschreeuwd. Dat oude ik was 

dood. Wat ik aanraakte bracht zegen voort. Niet omdat ik apostel ben. Maar elke gelovige die zichzelf 

volledig aan Hem overgeeft zal vrucht voortbrengen. En Hij zal over alles zorgdragen. Hij wil alleen 

Jou! Wat heb jij gezaaid? Want wat je zaait, zul je oogsten 

Laat ons zijn een levend toegewijd offer aan God. Een levend offer: elke dag. In OT een lam was dood. 

Als we onszelf presenteren, dan werkt God in je. Hij gaat je stukje voor stukje reinigen. Pijnlijk soms. 

Met Hem in ons zijn wij Zijn handen en voeten. Jezus leeft door jou. Jou gebruiken voor zijn glroy. We 

kunnen een zegen zijn. Zo ook ons huis, onze kinderen. Wij met christus in de hemelse gewesten 

boven de machten en overheden. We leven niet zoals de wereld, maar naar de wil en doel wat God 

voor ons heeft. Een gezegend instrument. 

Johannes4 Jezus en de Samaritaanse vrouw, vol van zonde. Jezus vroeg haar om water, want Hij zag 

dat er uit haar een stroom van Levend water kon komen voor de stad. Hij haalde de blokkades voor 

de stilstaande rivier in haar leven weg. Hij genas haar van minderwaardigheid, depressie, zondige 

leven. Ze vroeg om het levende water en ze ging de stad in en het water stroomde en velen kwamen 

mee met haar naam Hem toe. Wat zijn jouw blokkades? Angst, zorgen, kinderen? De oogst is nu. We 

moeten opstaan. God werkt in je. Hij wil in je werken. Ik dacht nooit dat ik zou onderwijzen. Maar 

God heeft dit in me gezaaid. Heeft blokkades weggehaald. 

Jezus kan je vrijzetten. Zo kunnen we anderen vrijzetten. 


